
 

 
 

Liturgie zondag 29 juni 2025 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

Voorganger:       Ds. Gerbrand Molenaar 

Ouderling van dienst: Jan Elbers 

Lector:        Rikje van Veen 

Organist:        Paul Germans 



 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel (voor de dienst) 
 

Welkom door de ouderling van dienst     
 

(de gemeente gaat – zo mogelijk – staan) 
 

Wij zingen: ” Mijn ziel is stil tot God ….” (Psalm 62: 1 en 5)   

 
 

5.  Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 

mijn naam rust in de schutse Gods. 

O volk, uw God laat u niet vallen. 

Als gij voor Hem uw hart uitstort, 

vertrouw dat gij gezegend wordt: 

God is een schuilplaats voor ons allen. 

(hierna gaat de gemeente zitten) 

 

Bemoediging en groet 
 

Moment van stilte en inkeer   
 

Wij zingen: “ Wij zoeken hier uw aangezicht” (Lied281) 

in beurtzang 

 
 

  



 

2.  Allen 

Wanneer het donker ons verrast, 

houd ons dan in uw goedheid vast: 

Kyrie eleison! 

 

3.  Mannen 

Verschijn ons als de dageraad, 

Gij, zon die ons te wachten staat: 

Kyrie eleison! 

 

4.  Vrouwen 

Gij roept ons met een nieuwe naam 

uit dit genadeloos bestaan: 

Kyrie eleison! 

 

5. Mannen  

Dat ieder die zich tot U wendt 

de gloed van uw genade kent. 

Kyrie eleison! 

 

6.  Vrouwen 

De zon straalt van uw aangezicht 

en zet ons leven in uw licht. 

Amen. Halleluja! 

7.  Mannen 

Gij hebt uw woord gestand gedaan: 

wij zijn met Christus opgestaan! 

Amen. Halleluja! 

 

8.  Vrouwen 

Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 

De schepping zingt zijn vreugde uit: 

Amen. Halleluja! 

 

9.  Allen 

Het lied van wie zijn voorgegaan 

zet ons vandaag tot zingen aan: 

Amen. Halleluja! 

 

10.  Allen 

Ontvlam in ons en vuur ons aan! 

Getroost zullen wij verder gaan. 

Amen. Halleluja! 

 

 
 

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed  
 

Schriftlezing: Psalm 8 
 

HEER, onze Heer, 

hoe machtig is uw naam 

op heel de aarde. 

Uw luister aan de hemel wordt bejubeld 

door de mond van kinderen en zuigelingen. 

Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd 

om hun wraak en verzet te breken. 

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 

de maan en de sterren door U daar bevestigd, 

wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, 

het mensenkind dat U naar hem omziet? 

U hebt hem bijna een god gemaakt, 

hem gekroond met glans en glorie, 

hem toevertrouwd het werk van uw handen 

en alles aan zijn voeten gelegd: 

schapen, geiten, al het vee, 

en ook de dieren van het veld, 

de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 

en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 

0HEER, onze Heer, 

hoe machtig is uw naam 

op heel de aarde. 

 

 



 

Wij zingen: “ Kom Geest van God ” (Lied 333)(4x) 

 
 

Overdenking 

 

Wij zingen: “Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam” (Lied 8a)         

 
 

2.  Het eerste kinderlijk geluid 

roept glorieus uw sterkte uit. 

Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 

ontwapent Gij wat ons benauwt. 

 

3.  Zie ik uw sterren in de nacht, 

die hemelhoog geschapen pracht, 

wat is dan niet het mensenkind 

dat Gij het kent en zo bemint. 
 

4.  Geen sterrenhemel houdt hem klein; 

de mens mag vorst der aarde zijn. 

Gij kroont hem als uw bondgenoot 

en maakt hem bijna god’lijk groot. 

 

5.  Al wat op aarde is laat Gij 

zich buigen voor zijn heerschappij. 

De dieren komen in een stoet 

hem hoog en breed al tegemoet. 

 

6.  Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 

uw naam in de geschiedenis, 

want op de aard’ is wijd en zijd 

het mensenkind uw majesteit. 
 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Dankgebed en voorbede, gezamenlijk Onze Vader 

 

 



 

(de gemeente gaat – zo mogelijk – staan) 

 

Wij zingen: “Zolang er mensen zijn op aarde, .. ” (Lied 981) 

 
 

2.  Zolang de mensen woorden spreken, 

zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

wij danken U in Jezus’ naam. 

 

3.  Gij voedt de vogels in de bomen, 

Gij kleedt de bloemen op het veld, 

o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

en al mijn dagen zijn geteld. 

 

4.  Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 

Gij redt de wereld van de dood. 

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 

zijn lichaam is het levend brood. 

 

5. Daarom moet alles U aanbidden, 

uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

Wegzending en zegen, door allen beantwoord met:  
 

 
 

Orgelspel 
 

Collecten na afloop van de dienst middels collecterek bij de uitgang.  

 

Zwart voor de kerk  

Groen voor diaconie  

Rood voor uitgangscollecte 

Fijne zondag gewenst !  

U wordt van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee of een glas limonade, na afloop van de dienst. 

 

Volgende week, zondag 6 juli, is er om 10:30 uur 

Een Oecumenische Viering in St. Petrus Banden . 

Voorgangers zijn: Ds. W.H. Brouwer en M. Meirora   

m.m.v. PeeBeekoor 


